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Fred, Maaike, Mark, Linda. Marijke, Corinne, 

Piet, Jolanda. Michiel. Edwin, Noortje, Jan 

en Ollie 



Vrijdag 25 juli 

 

Toen Jolanda als eerste begeleiding bij de Mariahoeve arriveerde waren Jan en zijn broer en 

Michiel Ruiter al gearriveerd. Michiel was met zijn eigen auto gekomen en die was er al om 

10.30 uur, tweeënhalf uur te vroeg! Gelukkig was Jans van de Mariahoeve er en had die de 

koffie al klaar. Langzamerhand kwam iedereen binnendruppelen. Noortje en Maaike hadden 

ondertussen de bus opgehaald en boodschappen gedaan. Na een gezellig koffierondje 

misten we nog twee deelnemers. Die kwamen gezamenlijk in een taxi: Michiel Goris en 

Corinne. 

Na de koffie hebben we de tenten verdeeld en alle bedden opgemaakt. Michiel Ruiter had 

zelf zijn tent al ingericht en Linda had het samen met haar moeder al gedaan. Corinne en 

Marijke wilden binnen met Jolanda slapen en de rest wilde graag in de tent. 

Mark heeft met Maaike nog een camper opgehaald, want er was geen plek meer voor de 

leiding bij de tenten, en het is toch fijn als die in de buurt slaapt.  

Daarna was het tijd voor het avondeten: pasta met rode saus en met witte saus. Ook een 

lekkere salade en een toetje hoorden er natuurlijk bij. 

Na het eten hebben we gezellig koffie gedronken. Sommigen wilden even tv kijken, de rest 

heeft heerlijk buiten zitten kletsen. De koffie werd opgevolgd door een lekker biertje, wijntje 

of frisje. Niemand had zin om naar bed te gaan! Uiteindelijk werd het wel half twaalf!  

’s Nachts heeft Linda nog een kleine wisseltruc uitgehaald. Ze hoorde iets bij de tent en vond 

dat toch niet helemaal leuk. Om half vier is ze nog verhuisd naar de zolder van de boerderij 

en daar heeft ze als een prinsesje geslapen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaterdag 26 juli 

 

Iedereen was heel vroeg op. Marijke had als verrassing al koffie gezet en de tafel gedekt. 

Nadat iedereen opgestaan was en een kop koffie had gedronken zijn we naar de bakker 

gegaan. Wat waren ze verrast dat we er weer waren! Heerlijke croissantjes, witte en bruine 

bolletjes en heerlijk vers brood hebben we meegenomen. Gezellig hebben we met zijn allen 

ontbeten.  

Na het ontbijt en de afwas kwam Marcel. Samen hebben we de paarden geborsteld en 

opgezadeld. Jack en Moos stonden te trappelen om te beginnen! Vervolgens zijn we naar de 

bak gelopen om daar om beurten les te krijgen van Marcel. Sommige mensen vonden het 

leuker om eerst een keer te kijken en morgen te rijden. Wat hebben we een paar uur pret 

gehad met rijden! 

Hard werken maakt moe, dus nadat de paarden afgezadeld waren en weer in de wei gezet, 

had Maaike lekker gebakken eieren met spek gemaakt. Dat ging er wel in! 

Na de afwas op pad naar Ughelen om boodschappen in te slaan voor het hele weekend. 

Vanavond stond op het wensenlijstje spruitjes, beetje lastig in de zomer maar niet 

onmogelijk, en broccoli. Daarbij krieltjes, zelfgemaakte hamburgers en salade. Wat verwend! 

Als toetje heerlijke aardbeien vla die Corinne had uitgezocht! 

Na de nodige biertjes, frisjes en wijntjes en voor een enkeling chocomel werd het bedtijd. 

Stiekem was iedereen best moe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Zondag 27 juli 

 

Oei oei, wat kunnen sommige mensen uitslapen! Michiel Ruiter werd pas rond 10 uur 

wakker. Na de nodige kopjes koffie weer een gezellig bezoekje aan de bakker. Iedereen vond 

het weer reuze gezellig. Wederom een ontbijt met croissants en harde bolletjes, heerlijk. 

Na het eten hebben we de paarden weer geborsteld  en in de bak les gekregen van Marcel. 

Fred en Marijke wilden liever niet rijden, die hebben last van hun rug. Ook Corinne loopt 

liever in de bak met de paardjes. Jan wilde wel op het paard en die had me een schik. Ook 

Mark kon het niet lang genoeg duren. Michiel Goris heeft zelfs over de hindernissen gestapt! 

Piet wilde liever een hogere opstap, dus Marcel maakt voor morgen de opstap wat hoger, 

dan vindt hij het niet zo eng. 

Als middageten hadden we zelfgemaakte groentesoep en de zelfgemaakte hamburgers die 

over waren van de dag daarvoor.  

’s Middags zijn we met de bus naar Hoenderloo gereden en hebben we daar lekker op het 

terras gezeten. We wilden ook naar de winkel om souvenirtjes te kopen, maar we waren 

door de gezelligheid een beetje vergeten dat het zondag was. 

Als avondeten was er vandaag rijst met kip kerrie of rijst met kip sate. Natuurlijk een salade 

en als toetjes was er een chocoladepuddinkje en we hadden verse meloen en watermeloen. 

Heerlijk! 

’s Avonds lekker zitten kletsen, en spelletjes zitten doen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Maandag 28 juli 

Nadat iedereen lekker in zijn eigen tempo wakker was geworden (best vroeg vandaag, Mark 

war er zelfs om tien over half acht uit!) zijn we naar de bakker gegaan. Daar hebben we vers 

brood gehaald en met iedereen lekker een kletspraatje gemaakt.  

Bij de Mariahoeve hadden ze ondertussen weer nieuwe koffie gezet en de tafel gedekt. Na 

een ontbijt in een lekker zonnetje buiten hebben we de afwas gedaan. Iedereen trok de 

paardrij-kleren aan en Marcel had ondertussen de paardjes al uit de wei gehaald. Uiteraard 

moesten ze eerst ontzettend gepoetst worden, want ze moeten natuurlijk wel stralen op de 

foto. Daarna hebben Corinne, Linda en Michiel door het bos gewandeld. Dat was speciaal! 

De paarden en natuurlijk iedereen die meeliep had de grootste lol. Iedereen heeft weer les 

gehad van Marcel. Er is zelfs een compleet parcours in de bak neergezet, met pionnen en 

hindernissen. Daar is iedereen overheen geweest! 

Na het eten, we hadden krentenbollen van de bakker meegenomen,  heeft iedereen zijn 

zwembroek aangetrokken. Maaike en Jolanda waren ondertussen in de bus boodschappen 

gaan doen, terwijl Noortje en Marcel op de Mariahoeve bleven met iedereen. Iedereen was 

klaar in de zwembroek om naar het zwembad te gaan en toen……Wolkbreuk! Snel alle tassen 

op de bedden in de tenten, een geul graven en de bedden afdekken, maar het ging hard! Er 

liep een complete rivier over het pad en het weiland veranderede in een groot meer. Maaike 

en Jolanda waren gestrand met de bus In Hoenderloo, want ook daar waren de wegen 

veranderd in kolkende watermassa’s. De wegen werden zelfs afgezet!  

De plannen moesten dus worden veranderd. Nieuwe matrassen op de bedden, nieuwe 

kussens, nieuw beddengoed, droge kleren aan, de tenten met een trekken leegtrekken….. In 

plaats van te gaan zwemmen hebben we maar binnen een bioscoop gemaakt en de film the 

Incredibles gekeken. Dat was ook leuk! Maaike, Jolanda en Noortje zijn ondertussen druk 

bezig geweest om alles droog te kijken, en dat is gelukt! Iedereen weer een droog bedje!  

Als avondeten hebben we een broodje shoarma gegeten, met salade en knoflooksaus. 

Niemand rook nog heel lekker…. Na de gebruikelijk biertjes, radlertjes, roseetjes en frisjes 

was iedereen doodop en kroop heerlijk zijn droge bedje weer in, terwijl de natte troep 

heerlijk voor de opgestookte kachel lag te drogen 

 

 

 

 

 



 

 



 

Dinsdag 29 juli 

Vandaag werden we gewekt door de zonnestralen. Wat waren we daar aan toe na dat 

rotweer van gisteren! We hebben wel geleerd wat kamperen is!  We hebben weer met z’n 

allen buiten gegeten aan de picknicktafel met vers brood van de bakker. 

Na het ontbijt is iedereen gelijk met Marcel naar de bak gegaan en gaan rijden. We moesten 

nog een beetje paardrijdtijd inhalen! Iedereen heeft heel wat extra rondjes gereden! Michiel 

besloot naar huis te gaan,  hij vond wat minder aansluiting in de groep. Na het paardrijden 

hebben we een heerlijk broodje knakworst gegeten en de zwembroek weer aangetrokken. 

Nu in een echt zwembad en niet in het weiland!  

Een kleine tussenstop maakten wij bij het souvenirwinkeltje in het dorp. Daar hebben we 

allemaal onze kaartjes gekocht. Corinne kocht ook wat souvenirtjes, een paar mensen 

hadden wat sigaretten gekocht en Mark kocht een paar sokken met zijn naam erop. Fred 

kocht nog een tasje om cadeau te doen.  

Bij het zwembad hebben we heerlijk gepoedeld. Linda en Jan wilden liever kijken. We zijn 

heerlijk in het bubbelbad geweest, hebben een stoombadje genomen en zijn met z’n allen 

van een hele mooie glijbaan met allemaal gekleurde lampjes geweest. Edwin en Marijke 

hebben nog even buiten gezeten onder een parasol om een sigaretje te roken. Piet, Mark, 

Corinne en Michiel hebben nog met een zwemplank in het water gezwommen, nadat we een 

colaatje hebben gedronken zijn we allemaal daar onder de douche geweest. Dat scheelt 

weer douchen bij de Mariahoeve. Nadat iedereen was aangekleed, er buiten een sigaretje 

was gerookt door sommigen zijn we teruggereden. 

Het avondeten bestond uit bloemkool met een sausje, verse sperzieboontjes, worstjes en 

aardappelkroketjes. Als toetje hadden we allemaal een klein puddinkje. In de afwas hadden 

we geen zin meer, dus hebben we de borden maar kapot gegooid. 

De avond was weer heel gezellig. Jan had de grootste lol omdat hij dacht dat er een paard 

onder tafel zat. Nu weer lekker naar bed! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Woensdag 30 juli 

Niet iedereen was even vroeg vandaag. Het zwemmen had toch aardig energie gekost! Na 

het dagelijkse bezoekje aan de bakker hebben we wederom in het zonnetje buiten ontbeten. 

Vandaag kwam Nettie op bezoek met een vriendin en een van hun cliënten, ook Marcel.  

Nettie kende nog veel deelnemers van deze reis omdat ze eerder zelf altijd meeging. Ze was 

heel verbaasd om Jan op het paard te zien. Corinne, Michiel, Fred, Jan en mark vonden het 

heel leuk om haar weer te zien.  

Na het rijden in de bak hebben de meesten even lekker onder de douche gestaan en schone 

kleren aan getrokken. Even optutten, want we gaan uit eten! We hebben op tijd gegeten, 

want er was braderie in Hoenderloo. Jan en Linda hadden frikadellen met friet, Corinne 

wilde kroketten met brood, Edwin had een schnitzel met champignonroomsaus, Linda een 

halve kip met friet, Mark at kippenvleugeltjes met friet, Fred had een schnitzel met Friet, 

Piet wilde een zomerschnitzel, Michiel een schnitzel zevensprong.  

Na het eten hebben we rondgewandeld op de markt. Sommigen wilden even in groepjes op 

de markt rondwandelen, anderen wilden liever met de leiding mee. Wat hebben we veel 

gekocht! Aanstekers, gegraveerde glazen, sigaren, een speelgoedauto, paardjes, 

paardenboekjes,  een ajax shirt, dvd’s, een Feyenoordshirt, een paarse boxershort, een ernie 

knuffel: eigenlijk te veel om allemaal op te noemen.  

Na de braderie hebben we nog een heerlijk ijsje gegeten bij Marcel. Toen weer naar de 

boerderij om gezellig nog wat te drinken voor het slapengaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 31 juli 

Vandaag hebben we na het gebruikelijke bezoekje aan de bakker en het ontbijt weer 

gereden in de bak. Heerlijk op het paard rondjes rijden, stappen, draven en een enkeling 

zelfs even in galop!  

Na het paardrijden heeft iedereen heerlijk gepoedeld onder de douche en zich klaar 

gemaakt voor een rit in de huifkar. Met de bus zijn we naar Otterlo gereden. In restaurant 3 

ster werden we ontvangen met Koffie en appelgebak. Op het terras hebben we daarvan 

genoten. Om half vijf kwam de huifkar voorgereden. Eerst een stuk door het dorp en daarna 

heerlijk in de bossen. Het was een rit van anderhalf uur. Na het rijden terug naar het 

restaurant om daar te starten met een heerlijk soepje. Na het soepje volgde een bord met 

spareribs, een schnitzel, sate of kip. Uiteraard met salade, gebakken aardappeltjes en friet. 

Als afsluiter was er een heerlijk ijsje. 

Tegen kwart voor acht zijn we nog even bij de bakker langs gewipt. Die had namelijk twee 

dozen met heerlijke gebakjes voor ons klaar staan. Bij de Mariahoeve aangekomen had Jans 

de koffie al klaar. Sonja, de bakker, kwam even langs voor een kopje koffie, Jans was er, Roy, 

Janske, Tjeerd en Erik kwamen ook voor de koffie. Tussendoor kwam Marcel nog een 

schaaltje bitterballen brengen.  

Ondertussen had Roy het kampvuur aangemaakt en daar hebben we nog een heel gezellig 

feestje gehouden. Toch laat naar bed….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 1 augustus. 

 

Tijd om naar huis te gaan! 

 

Iedereen bedankt voor een hele gezellige vakantie. We hopen jullie allemaal weer terug te 

zien, wij hebben er enorm van genoten! 

 

Heel veel knuffels van Jolanda, Noortje en Maaike 

 

 

 


